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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte  
 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam des Heren 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: Psalm 8a vers 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 

ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 

3  Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 

dat Gij het kent en zo bemint. 
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4  Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 

 

Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met Lied301k  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Glorialied 908 vers 1, 2, 6, 7  
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2  Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, – o kom dan, kom, 
Christus, mijn bruidegom! 

 

6  Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 

 

7  Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift, 
 uitlopend op zingen van Lied 333 (3x) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste lezing: Genesis 19: 15-26 

 

15Zodra het licht begon te worden zetten de engelen Lot aan tot 
spoed: ‘Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters, 
anders komt u om vanwege de misdrijven die in deze stad zijn 
begaan.’ 16Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn 
vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de HEER hem 
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wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de 
stad bleven ze staan. 17Toen zei een van hen: ‘Vlucht, uw leven 
is in gevaar! Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht 
de bergen in, anders komt u om.’ 18Maar Lot antwoordde: ‘Nee, 
dat niet, mijn heer! 19U hebt het beste met uw dienaar voor, u 
bewijst mij een grote weldaad door mij in leven te laten. Maar ik 
kan onmogelijk naar de bergen ontkomen, het onheil zou mij 
inhalen en ik zou alsnog sterven. 20Dat stadje daar is dichtbij, dat 
zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten, 
dat zou mijn redding kunnen zijn; het is maar een onbeduidend 
stadje.’ 21Hij kreeg ten antwoord: ‘Ook in dit opzicht zal ik u ter 
wille zijn: het stadje dat u bedoelt zal ik niet wegvagen. 22Vlucht 
daarheen en haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik 
niets doen.’ Zo kreeg die stad de naam Soar. 
23De zon was al opgegaan toen Lot in Soar aankwam. 24Toen liet 
de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerregenen op Sodom en 
Gomorra 

25en Hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de 
inwoners van al de steden en met alles wat er op het land 
groeide. 26De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en 
veranderde in een zuil van zout. 

 

Zingen: Lied 326 vers 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
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Tweede lezing: 2 Korintiërs 13: 11-12 

 

11Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven, 
neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede 
met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. 
12Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn 
laten u groeten. 

 

Zingen: Lied 326 vers 3, 4 

 

3  Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

 

4  Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

 

Derde lezing: Lucas 12: 22-32 

 

22Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Daarom zeg Ik jullie: maak je 
geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch 
over je lichaam, over wat je zult aantrekken. 23Want het leven is 
meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. 24Kijk naar 
de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen 
voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel 
meer zijn jullie niet waard dan de vogels! 25Wie van jullie kan 
door zich zorgen te maken één dag aan zijn levensduur 
toevoegen? 26Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, 
waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? 

27Kijk naar de 
lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg 
jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van 
hen. 28Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en 
morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met 
hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, 
kleingelovigen? 

29Ook jullie moeten je niet druk maken over wat 
je zult eten en wat je zult drinken, jullie moeten je niet door 
zorgen laten kwellen. 30De volken van deze wereld jagen die 
dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 
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31Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij 
gegeven worden. 32Wees niet bang, kleine kudde, want jullie 
Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. 

 

Zingen: Lied 326 vers 5, 6  
 

5  Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

6  O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

 

Verkondiging 
 

Muziek 
 

Zingen: Lied: 695 (vers 1, 4, 5 allen; 2 vrouwen; 3 mannen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
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3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

 

4  Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 

5  Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 

Gebeden 
 

Collecte  
 

De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor 
Werelddiaconaat-Moldavië. De tweede collecte is voor de kerk. 
 

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er vaak alleen 
voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa 
werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent 
bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. In afgelegen 
dorpen leven ouderen dikwijls zonder voorzieningen. En ze 
hebben niemand om op terug te vallen. 
Met steun van Kerk in Actie zorgt thuiszorgorganisatie Home 
Care voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen en 
wordt verpleegkundige hulp geboden. Jaarlijks ontvangen 200 
ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers getraind 
in het bieden van zorg op maat. 
Met uw gift in de collecte biedt Kerk in Actie deze ouderen 
thuiszorg en verpleegkundige hulp. Van harte aanbevolen. 

 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel 
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Moldavië’. 
Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 16 juni’. 
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Zingen: Slotlied vers 657: 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 
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3  Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 

4  Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 
 

Wegzending en zegen,  
 door gemeente beantwoord met drie keer ‘Amen’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - men,    a - men,     a - men. 
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Na de dienst is er tijd voor ontmoeting in het Honk. 

U bent van harte welkom. 
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